Taxiritje met muziek

Toen hij voor mij stopte had ik al een voorgevoel. Uit de taxi schalde luid een
aria uit de Rigoletto. Maar ach, de chauffeur nodigde mij zo galant uit om plaats
te nemen, dat ik me liet overhalen. Mijn taxichauffeur bleek echter ook een rij-

dende muziekencyclopedie te zijn.

Ik ben dol op ltaliaanse muziek. Italié
is één van de weinige landen waar het
heel gewoon is dat je zowel van klas-
sieke muziek als van popmuziek houdt,
Op menige bouwsteiger word! onder
het metselen uit volle borst een opera
gezongen. Waarna men moeiteloos
overschakell op het huidige repertoire.
Zingen doen ze hier allemaal - Italié is
één groot songlestival, Overigens, als
je in Ntalié praat over het songfestival,
bedoelen ze niet dat van de Eurovisie.
Voor de meeste Italianen is het songfes-
tival van San Rema veel belangrijker.
Nou, dat heb ik geweten. Het kostte
me bijna het leven tijdens een taxiritje.
Lees maar,

Matia Bazar
Op de radio had ik die ochtend een
liedje gehoord dat steeds maar in mijn
hoofd bleef hangen. Het was van Matia
Bazar, een groep rond een mooie |tali-
aanse diva met een stem die alle har-
ten doet breken. Het liedje in kwestie
heette ‘Messaggio d’Amore’. Toen mijn

taxichauffeur plaats nam achter het
stuur zette ik achterin nietsvermoedend
neuriénd dat liedje in. De chauffeur re-
ageerde uitgelaten. Kent u dat
lied? Wat goed zeg!

Het is het

winnende liedje van San Remo 2002,
wist u dat? Nee, dat wist ik niet, maar
ik weet wel dat je bij het rijden voor-
uit diende te kijken, en hoewel we al
vertrokken waren was de blik van de
enthousiaste chauffeur nog steeds naar
mij op de achterbank gericht. Tijdens
de ongeveer vijitien minuten durende
tocht naar het station kreeg ik een vol-
ledig overzicht van alle San Remo win-
naars, compleet met gezongen voor-
beelden. Bij een paar kruispunten werd
een onderdeel van een seconde de blik
op het verkeer gerichl, maar als de taxi-
chauifeur bij elkaar twee minuten door
de voorruit heeft gekeken is het veel.
Meestal werd tijdens de zangvoorbeel-
den ook nog met zwaaiende handen de
vertalking kracht bijgezet.

Sterren festival
San Remo, dat in het ltaliaans aan el-
kaar wordt geschreven, is de uitverko-
ren plek aan de Italiaanse bloemenrivi-
era waar al sinds 1951 het festival van
het ltaliaanse lled wordt gehouden. Het
heeft een enorme TV-kijkdichtheid, niet
in de laatste plaats vanwege de verlei-
delijke dames die in weinig verhullende
modieuze jurken het festijn presente-
ren. Daarnaast fungeert het festival ook
als springplank voor jonge ltaliaanse
artiesten. Maar ook reeds gearriveerde
zangers en zangeressen komen graag
naar San Remo om mee te dingen naar
de felbegeerde eerste prijs. Laura
2ausini, Andrea Bocelli en
Eros Ramazotti bijvoor-
beeld, en al eerder
sterren als Gi-
gliola Cin-
quetti,

Toto Cotugno, Domenico Modugno en
Bobby Sola. “Volare” (vliegen) van Do-
menico Modugno, ooit het winnende
liedje in San Remo. kon ik zo in het
ltaliaans meezingen: “Nel blu, dipin-
to di blu...” Mijn chauffeur reageerde
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dolenthousiast. Een buitenlander die
Volare... Luid getoeter voorkwam nog
net dat ik in werkelijkheid ging vliegen,
dus hield ik snel op mel meezingen.
Gek, ondanks de angst voor een nood-
lottig ongeval bleef dat liedje van Matia
Bazar maar in mijn hoofd zitten.

Messaggio d’Amore
Hoe hij het klaarspeelde weet ik nog
steeds niet, maar met een abrupte ma-
noeuvre stonden we plotseling voor het
station, als een majestueus slotakkoord
in een opera van Verdi. Ik werd uit de
taxi geholpen alsof ik als eregast de
Scala van Milaan betrad (of in dit geval
was het Ariston theater van San Remo
een betere vergelijking), en een mo-
ment later stond ik beduusd met mijn
koffer voor het stationsloket. In plaats
van netjes mijn bestemming te zeggen,
zei 1k per ongeluk de eerste woorden
van dat liedje van Matia Bazar. Ik kree
er een kleur van. Wat zou die loket-
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beambte nou gedacht hebben toen ik

met de eerste regels van ‘Messaggio

d'Amore’ begon. Het antwoord was er

snel, "0, u kent Matia Bazar? Wat leuk,

dat zie je bij buitenlanders niet vaak,

Weet wel u dat zij in 2002 in San
Remao..."”




